Hoe geef je vrijheid door?

Appelmoes peper zout
koffiemelk.
Die geef je door.

Vrijheid gééf je
door actief respect te tonen
voor andere meningen.

Vrijheid is een regenboog
bruisend palet van opinies
plaats genoeg voor iedereen.

Vrijheid is kwetsbaar broos
onze
betere — ik
ons
verplaatsen in de ander
respect
voor niet gedeelde meningen.

Vrijheid
ons virtuele gen dat wij doorgeven
door er onvoorwaardelijk naar te leven.

Vrijheid is een werkwoord.
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