Bemoediging 18-3-2020 corona

-zet voor zondag een kaarsje klaar

Gebed

Goede God,

Nu wij en ons land tot stilstand zijn gekomen,

doordat het corona virus het land heeft stil gezet,

en de crisis de normale gang van zaken verstoord,

richten wij ons hart op U.

Wij komen tot u met de zorgen van ons leven,

met de zorgen waar we ons geen raad mee weten,

met de onrust die leeft in ons binnenste,

met onze zoektocht naar veiligheid voor hen die wij liefhebben,

met het besef van kwetsbaarheid dat wij het leven niet in eigen handen hebben.
Wij bidden u, Vader in de Hemel,

voor ons dorp en alle mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd,
voor allen die ziek zijn geworden.

Wilt u nabij zijn met Uw zorg, liefde, bescherming en genezing.

Geef dat er handen zijn om te zorgen en

aandacht is voor wie dat nodig hebben.

Wij bidden U voor de mensen die werken in de zorg,

voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden.

Geef hen moed, kracht, zegen,

volharding om het werk te doen dat voor hen ligt.

Wij bidden U voor onze overheid, voor wijze beslissingen om ons land te besturen met daadkracht en zegen.
Wij bidden U, nu wij in de tijd voor Pasen uitkijken naar de opstanding,
geef ons een open harten om om te zien naar mensen in nood,

geef ons open ogen om het onrecht om ons heen te zien in deze wereld,
geef ons vertrouwen dat U alles in Uw hand heeft.

Wij bidden u dat we in de stilte en rust die we gekregen hebben mogen
ontdekken wie wij zijn en waar het in het leven op aan komt.

Goede God, ontferm U over ons, in en door deze crisis heen.

Dat wij mogen vertrouwen op U die ons zorgt en nabij is.

Dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus

Amen

Bijbeltekst
Joh. 16: 22-24

Overweging

“Voorwaar, voorwaar Ik zeg u,
als gij de Vader om iets bidt.
zal Hij het u geven in mijn naam.”

Vandaag is uitgeroepen tot een dag van gebed om zo onze ongerustheid neer te leggen bij God en een zegen te vragen
over alle mensen die zich inzetten voor de bestrijding van het coronavirus. Vandaag is door mensen in heel Nederland
gevoeld dat we het niet alleen kunnen. Dat we er ook niet alleen voor staan. Met onze gebeden hebben we de ziekte
een perspectief gegeven.

Met alle zorgen in ons achterhoofd en de vragen die we hebben, is ons gebed misschien wel één van de weinige zaken
die nog vertrouwen brengen. Want, wat gisteren nog een optie leek, is vandaag weer achterhaald. En hoe mogen we
de woorden van premier Rutte interpreteren als hij stelt dat er nog veel mensen besmet zullen raken? Zijn toespraak
was krachtig maar zette de zaken ook op scherp. We weten dat we nog steeds aan het begin staan van een periode
waarin alles anders zal zijn.

En dan is daar de uitroep van Jezus: bidt! Ongeacht de omstandigheden waarin we verkeren. Juist nu. Want het is te
makkelijk het niet te doen om het resultaat dat wij op voorhand er al aan toekennen. Wie zegt dat bidden niet helpt,
mag zich afvragen wat hij bidt. Wie niet gelooft wat hij zegt, zal het ook niet krijgen. Laten we dus niet langer eigenwijs
zijn, maar trouw aan God. Waarom denken wij het toch altijd beter te weten dan Hij?



En ja, er is een gerede kans dat ik ziek zal worden. Ik behoor zelf tot de groep mensen met risico en ik ben bepaald niet
de gezondste persoon van Nederland. Ik maak me dan ook zorgen en lig er wakker van. En ja, er is ook een gerede
kans dat we in onze gemeente mensen moeten gaan mijden omdat zij positief gaan testen, dat zij zelf misschien zelfs
ziek gaan worden. Maar dat doet niets af aan ons gebed.

Zou God niet weten wat voor ons het beste is en daarnaar handelen? Hij weet wat wij nodig hebben. Pas achteraf
merk je dat soms. Dan opeens zie je wat God met jouw gebed gedaan heeft. Daarom: we moeten ook geduld hebben
en niet zo snel denken, dat bidden toch niets helpt. De oplossing van God komt dikwijls heel anders dan u dacht.

Eén ding weten we. Uit Jezus’ eigen mond hebben we 't gehoord: dat wij de Vader mogen vragen in Jezus’ naam en
dat Hij 't ons zal geven, weer in Jezus’ naam. Dat staat er twee keer achter elkaar, in vers 23b en vers 24. Vragen in
Jezus’ naam en Gods geven in Jezus’ naam. Dat wil dus zeggen, dat ook de verhoring van ons gebed in Jezus’ naam
gebeurt.

Ik vind dat hoopvol. Het een aanwijzing voor ons gebed, waar we meer aan moesten denken. Wij denken te veel, dat
we 't zelf moeten doen, bidden dus in eigen naam. Maar Jezus zegt: als u de Vader iets bidt, zal Hij het u geven in MIJN
naam!

Dat is al zoveel dubbelop dat we ons wel eens verliezen in de constructie van de tekst. Wat staat er nou eigenlijk? Wat
wordt hier bedoeld? Maar voor één keer zou ik vanavond willen zeggen: let er niet op en vraag u alleen af of u wel
eens bidt in de naam van Jezus, of dat u veel te vaak alleen maar namens uzelf het woord tot God richt?

Niets moeilijkers dan in deze situatie niet eerst te bidden: Heer, maak mij niet ziek, zorg voor ons gezinnetje. En blijf
ook vooral dat doen, maar realiseer u ook hoeveel meer kracht een gebed kan krijgen als het in naam van Jezus is. Op
dat moment gaat er een wereld open van geloof, van kracht, van Geest, van liefde voor de mensen om u heen. Dan
wordt het een gebed dat uit-werkt. Niet van berusting van het lukt toch niet, maar van samen de armen uit de
mouwen steken. Want Hij, Jezus Christus, één met God, staat naast ons en helpt ons. Als het gebed zoals Hij het van
ons vraagt, als het beantwoordt aan wat Jezus ons opdroeg, kan er meer.

Ook nu, ook terwijl we alleen thuis zitten en denken niets voor anderen te kunnen betekenen. Bedenk dat uw gebed
niet van uzelf afhangt, maar van God.

Niet van wat u voelt of denkt of in de wereld voorstelt, maar alleen van wat Hij beloofd heeft en van hoe Hij over ons
denkt.

Daarom nogmaals: niet opgeven, maar blijven bidden! Hij roept het u toe: bidt! Laat corona niet uw geloof doven, laat
de angst niet het laatste woord. Want Hij doet er een belofte bij: Bidt en u zult ontvangen! Bidt voor genezing in de
wereld, bidt voor uw geliefden, kinderen en kleinkinderen, de rouwenden en zieken en voor allen die te lijden hebben
van de situatie, de overheid, de zorgverleners, de Nederlandse samenleving, ook voor u zelf, en dat alles in Jezus’
naam. En als u niets weet te bidden, als de woorden u niet over de lippen kunnen komen, zeg dan alleen maar: Jezus,
ik bid.

Het is avond, het is stil. De wereld wacht aarzelend op wat nog komen gaat en wij zitten thuis. God wacht op ons. Hij
wil ons horen. Deze avond. Deze nacht. Alle dagen. Bidt en u zal gegeven worden.

Amen

Lied 253

Zegenbede

Zegenen is met zachte kracht
en schroomvolle woorden
iemand alle goeds toezeggen.

Het is bidden voor een ander in Jezus naam

Laat mijn zegen u vergezellen.
Deze nacht en in de komende dagen.

Amen



