
Bemoediging	6-5-2020	corona	
	
Lied:	Iedereen	is	anders	
https://youtu.be/XWmS4dUlLvk	
	
Gisteren	en	eergisteren	hebben	we	in	Nederland	stil	gestaan	bij	de	Tweede	Wereldoorlog.	Eerst	
dachten	we	aan	alle	slachtoffers	en	gisteren	vierden	we	de	vrijheid.	Maar	wat	is	nou	die	vrijheid?	We	
hebben	vakantie,	dus	dan	zijn	we	toch	ook	vrij?	Hoewel;	jij	bent	vrij	en	ik	niet.	Ik	moet	gewoon	
werken.	
Dus	is	vrij	dan	misschien	dat	de	één	moet	werken	en	de	ander	niet?	
	
Shelina:	nee.	Vrijheid	is	wat	anders.	
	
Wat	dan?	
	
Shelina:	dat	ik	om	half	negen	naar	bed	mag????	
	
Leuk	geprobeerd.	Nee,	je	mag	niet	om	half	negen	naar	bed.	Ik	vind	8	uur	laat	genoeg.		
	
Shelina:	en	als	het	van	God	wel	mag?	
	
Van	God	mag	alles	als	je	maar	rekening	houdt	met	de	mensen	om	je	heen.	En	ik	houd	rekening	met	
jou	als	ik	zeg	dat	je	om	8	uur	naar	bed	moet.	Want	ik	houd	van	jou.	
	
	
Soms	is	de	vrijheid	een	hagelwit	blad	
Waarop	je	zelf	een	verhaal	mag	gaan	schrijven.	
Soms	is	de	vrijheid	een	warm	gevuld	bad	
Waarin	je	je	zorgeloos	mag	laten	drijven.	
	
Shelina:	Soms	is	de	vrijheid	een	grote	bak	friet	
Omdat	je	geen	zin	hebt	om	spruitjes	te	koken.	
Soms	is	de	vrijheid	een	prachtig	lied	
Wanneer	een	geliefde	je	hart	heeft	gebroken.	
	
Soms	is	de	vrijheid	een	goeie	mop,	
Wanneer	iemand	jou	weet	op	te	beuren.	
En	soms	een	bevrijdende	schouderklop,	
De	kracht	die	je	krijgt	voor	wat	moet	gebeuren.	
	
Gebed	
Goede	God,	
U	bent	onze	Vader.	U	zorgt	voor	ons.	Maar	U	laat	ons	ook	vrij	in	de	keuzes	die	we	maken.	Want	U	
weet	allang	dat	wij	zullen	proberen	om	uiteindelijk	de	goede	keuzes	te	maken	met	liefde	voor	de	
mensen	om	ons	heen.	Maar	U	weet	ook	dat	dat	niet	altijd	lukt.	Dat	we	lelijk	doen	of	aan	onszelf	
denken.	Wilt	U	dan	zorgen	voor	de	stem	in	ons	hoofd,	die	zegt	dat	het	anders	moet?	Wilt	U	ons	leren	
dat	liefde	het	belangrijkste	is	van	allemaal?	Ook	voor	vrijheid?		
Want	vrijheid	is	pas	vrijheid	als	je	het	samen	doet,	begrijpen	we	wel.	Zelfs	als	je	samen	besluit	om	
juist	binnen	opgesloten	te	zitten	zoals	veel	van	onze	ouderen.		
Heer,	wilt	U	denken	aan	al	die	mensen	die	we	nu	niet	kunnen	bezoeken?	Al	die	mensen	die	ziek	
geworden	zijn?	Al	die	mensen	die	stierven?	Ook	de	mensen	die	dood	gingen	in	oorlogen	voor	onze	
vrijheid?	Zoals	we	gisteren	en	eergisteren	hebben	gevierd.	God,	vrijheid	is	lastig	te	begrijpen	als	je	



niet	weet	wat	onvrij	is.	Maar	liefde	laten	zien,	dat	kunnen	we	wel.	Help	ons	om	dat	te	doen	en	laat	
de	wereld	vol	zijn	van	uw	liefde.	Amen	
	
	
Gal.	5:	13-14	
Shelina:	Broeders	en	zusters,	u	bent	geroepen	om	vrij	te	zijn.	Misbruik	die	vrijheid	niet	om	uw	eigen	
verlangens	te	bevredigen,	maar	dien	elkaar	in	liefde,	want	de	hele	wet	is	vervuld	in	één	uitspraak:	
Heb	uw	naaste	lief	als	uzelf.	
Yvette:	Broeders	en	zusters,	u	bent	geroepen	om	vrij	te	zijn.	Misbruik	die	vrijheid	niet	om	uw	eigen	
verlangens	te	bevredigen,	maar	dien	elkaar	in	liefde,	want	de	hele	wet	is	vervuld	in	één	uitspraak:	
Heb	uw	naaste	lief	als	uzelf.	
	
Moeilijke	tekst	he?	
	
Shelina:	ik	snap	er	niks	van.	
	
Vrijheid	gaat	dus	ook	over	keuzes	maken.	Als	ik	bepaal	wat	jij	moet	doen,	is	dat	natuurlijk	ook	omdat	
ik	je	moeder	ben,	maar	ook	omdat	ik	van	je	houd	en	het	beste	met	je	voor	heb.	Maar	als	ik	iemand	
niet	meer	zijn	eigen	keuzes	laat	maken,	zoals	in	dat	gedicht,	of	je	friet	eet	of	spruitjes,	maar	dan	in	
het	groot,	geef	ik	zo	iemand	geen	vrijheid.	
Bijvoorbeeld	als	ik	zeg	dat	iemand	niet	meer	na	8	uur	’s	avonds	naar	buiten	mag.	
	
Shelina:	maar	nu	mogen	we	toch	ook	niet	naar	buiten	voor	corona?	
	
Klopt.	Maar	dat	doen	we	uiteindelijk	allemaal	uit	onszelf	en	dat	is	voor	een	doel	dat	ook	voor	ons	
allemaal	is.	We	worden	daar	allemaal	beter	van.	Maar	als	jij	wel	beter	van	een	besluit	wordt	en	de	
ander	niet,	dan	is	het	al	niet	zo	leuk	meer.	Vaak	krijg	je	dan	ook	straf	als	je	toch	iets	probeert	te	
doen.	Er	zijn	bijvoorbeeld	landen	waar	je	niet	mag	zeggen	dat	je	in	Jezus	gelooft.	Doe	je	dat	toch,	dan	
kan	de	politie	je	in	de	gevangenis	stoppen.	
	
En	daar	zegt	Paulus	dus	wat	over	in	die	bijbeltekst.	Misbruik	de	vrijheid	niet	om	er	zelf	beter	van	te	
worden,	maar	help	elkaar	door	lief	te	zijn	voor	elkaar,	want	dat	is	het	belangrijkste	wat	Jezus	ons	
heeft	geleerd:	heb	je	naaste	lief.	Dus	ik	jou	en	jij	mij.	
	
	
Ik	heb	er	een	verhaaltje	bij.	
	
Het	gaat	over	die	muizen	die	bij	ons	beneden	in	de	kerk	wonen.	Er	zijn	weer	kleintjes,	dus	de	grotere	
broertjes	en	zusjes	moeten	zichzelf	vermaken,	maar	dat	lukte	dus	niet	helemaal.	Ik	hoorde	ze	boven	
al	piepen	en	gillen	en	ruzieen.	Toen	ik	naar	beneden	liep,	zaten	ze	bovenop	een	bak	met	
kleurpotloden	te	vechten.	Ze	gingen	op	elkaars	staart	staan	en	stompten	elkaar.	Echt	niet	leuk.	
Wat	is	hier	aan	de	hand?	Vroeg	ik.	
Ik	word	gék	van	haar!	Riep	de	grote	zus.	Zij	wil	de	hele	tijd	de	baas	spelen!	
Haar	jongere	zusje	krijste:	nietes!	Zij	is	gemeen,	ze	doet	nooit	mee	als	ik	iets	leuks	wil	spelen!	
Wat	wilde	je	dan	voor	leuks	spelen,	vraag	ik	sussend.	
Gevangenisje!	Roept	het	bazige	muisje.	Dan	mocht	zij	de	gevangene	zijn,	en	dan	was	ik	de	bewaker	
en	dan	kwam	ik	haar	water	en	brood	brengen.	
Haar	grotere	zus	ziet	inmiddels	rood	van	woede.	
Jij	bent	áltijd	de	baas!	Gisteren	speelden	we	circusje	en	was	ik	de	olifant,	toen	sloot	je	mij	ook	op.	En	
toen	vergat	je	me	eten	te	brengen!	’s	Avonds	heb	je	me	pas	bevrijd!	En	je	hebt	geen	sorry	gezegd!	
Het	bazige	muisje	staat	boos	met	haar	pootjes	in	de	lucht.	Denk	je	dat	circusolifanten	het	makkelijk	
hebben?	Je	speelde	gewoon	niet	mee!	



Ik	heb	genoeg	gehoord	en	kijk	naar	de	zusjes.	Ik	zou	vaker	moeten	komen	om	ze	een	beetje	in	de	
gaten	te	houden,	maar	dat	kan	niet	en	ik	leg	maar	een	nieuw	vel	wit	papier	op	de	tafel.	Misschien	
krijg	ik	ooit	nog	eens	een	mooie	tekening	van	ze.	
Dames!	Spelen	is	alleen	leuk	als	je	allebei	vrij	bent	om	op	jouw	manier	mee	te	doen.	
Gevangenisje!	Roept	het	bazige	muisje	weer,	maar	dan	was	ik	de	gevangene	en	jij	de	bewaker.		
Ik	zie	dat	haar	zus	daarover	moet	nadenken.	Goed,	maar	we	gebruiken	niet	het	geldkistje	zoals	
gisteren.	We	doen	niets	met	een	sleutel.	Een	ópen	gevangenis.	
Hmm,	dat	vinden	ze	allebei	eigenlijk	niks.	
Onbewoond	eilandje?	Suggereer	ik	voorzichtig.	
Onbewoond	eilandje!	Ze	hollen	weg.	Wat	een	geweldig	idee.	
	
	
Lied:	Door	dik	en	dun	
https://youtu.be/yjYSkmMzO8c	
	
Zegen	
Heer	Jezus,	Uw	liefde	voor	de	kinderen	is	zo	groot,	
dat	wie	hen	opneemt,	U	opneemt.	
Verhoor	onze	gebeden	voor	onze	kinderen,	
blijf	hun	grote	vriend,	hun	leven	lang.	
Maak	door	deze	vriendschap	het	beste	in	hen	wakker.	
Zegen	hen	en	bewaar	hen	in	uw	liefde	
Zoals	u	ons	allen	bewaart.	
Amen	
	
	
	


