Kerstd4ing

Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in hem gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Thema: Waar ga jij naar toe...?

Teunie Bos, Iris de Pater, Suze de Jong en Leonie Veldhuis - Waar ga je naar‘toe’-komst?
Herrie Bode - Voortaan thuis met kerst
Gert & Catherine Mesch - Verbonden met Taizé
Theo & Anneke Segers - Op bezoek in Molenlanden
Niels Bel - Op weg met de Rafaélgemeente
Sjaak & Petra Timmermans - Naar de Biesbosch om te verwonderen
Column Joren Menkveld - On va ou?

Puzzel - Kleurplaat - Agenda



Waar ga jij naar toe...?
Teunie Bos: “Waar ga je naar toe-komst”



Iris de Pater; Suze de Jong en Leonie Veldhuis:

“Waar ga je naar toe-komst”

De afgelopen zomer hebben we ons
vermaakt in Nederland, Portugal,
Noorwegen en Zweden. Genoten van
onze vakantie.

Maar we hebben samen nog een
groter plan. We verblijven 3 weken

in Bolivia. We gaan naar het
plattelandsdorpje Itapaqui.
Interessant om in een totaal
onbekende Latino cultuur, met een
lokale gemeenschap samen te leven,
te delen, van elkaar te leren en iets
moois en waardevols achter te laten.

We krijgen een opdracht mee. We
mogen 2 klaslokalen gaan bouwen.
Er staat al een school, maar die is
te klein. Kinderen krijgen nu om de
dag les en met de nieuwe lokalen
kunnen ze vaker naar school.

Het wordt een school bestemd
voor 249 leerlingen. Samen met
een plaatselijke aannemer en
bouwlieden gaan we aan de slag.
We leren metselen, cement maken,
dakspanten timmeren en verven,
stenen versjouwen. Deze taken

wisselen, zodat je alles hebt geleerd.
We werken 5 dagen in de week.

Om dit allemaal te kunnen

betalen, halen wij geld op door het
organiseren van sponsoractiviteiten.
Hiervan worden de materialen en de
bouwlieden betaald, maar ook de
mensen die voor ons koken en de was
doen.

Wij verblijven waarschijnlijk in de
lokalen van de school die al klaar zijn.
Eris ook dagelijks een
kinderprogramma. Voetballen,
liedjes zingen, spelletjes spelen,
Bijbelverhalen vertellen en knutselen.

Ze spreken daar Spaans, maar er is
een tolk. We hopen op een fijne tijd
met de kinderen.

We hebben hiervoor gekozen, omdat
het avontuur ons aantrekt. We gaan
nieuwe levenservaringen opdoen,
maar bovenal kunnen we hierdoor
een bijdrage leveren om andermans
leven beter te maken. En omdat we
geloven is dat ook een manier om
ons geloof praktisch uit te dragen.

We bedenken voor onszelf ook
doelen: Wat wil je daar leren of
zien? Bijvoorbeeld een ziekenhuis
bezoeken, fietsenmaker ontmoeten
of in een bakkerij kijken. De leiding
probeert samen met de lokale
projectcodrdinator enkele van onze
doelen te realiseren. Zo leren wij van
deze cultuur en mensen.

Het worden vast en zeker
onvergetelijke weken. Wij kijken
ernaar uit om te gaan bouwen aan
verandering! Voor meer informatie
verwijzen we naar:
www.geef.ws/Giessenburg.



Het is wel even wennen. “lk heb
altijd liggen hanenwaken in m'n
auto, want je moest oppassen
voor inbraak in de trailer en
diefstal van dieselolie. Nu ik kan
relaxen heb ik ook gebroken
nachten, die onrust is nog niet
uit m’'n systeem.” Boerenzoon
Herrie kreeg belangstelling
voor de transportbranche door
de vader van zijn vriend, die
melkbussen reed. "Met mijn
zestiende ben ik machine-
bediende in de melkfabriek
geworden, en werkte daarna

bij diverse transportbedrijven.
Ik heb heel Nederland en

bijna heel Europa doorkruist.”

Waar ga jij naar toe...?

Herrie Bode: “Voortaan thuis met kerst”

Wat komt een internationaal
vrachtwagenchauffeur zoal tegen
onderweg? “Leuke, maar ook nare
dingen” blikt Herrie terug. In Italié
werd hij bedreigd door iemand met
een pistool, hij zag een ongeluk
voor z'n ogen gebeuren, en hij werd
regelmatig benaderd om drugs
mee te nemen. “In Nederland is
het drugsbeleid veel te tolerant.

In Engeland en Scandinavié
controleren ze tenminste streng.”
Vorig jaar stond hij rond de Kerst
op de boot van Gran Canaria naar
Sevilla en raakte aan de praat

met een Nederlandse collega. “lk
merkte dat hij behoorlijk ziek was,
daarom belde ik zijn zoon, die

een ambulance regelde. De man
bleek een dubbele longontsteking
te hebben.” Ze houden nog

altijd contact. Het onverwachte
overlijden van een andere collega
blijft hem emotioneren. “Dan sta je
ook wel stil bij de keren dat je zelf
een engeltje op je schouder hebt
gehad.” In Duitsland werden hij

en een collega als speciale gasten
verwelkomd in een kerkdienst. “"Dat
vond ik z6 leuk!” Maar nu is Herrie
dus voortaan thuis, ook met Kerst.
Hoe ziet hij zijn toekomst? Wijzend
naar de grote moestuin: “lk hoef
me niet te vervelen. En misschien
neem ik nog weleens een ritje aan.”



Catherine Laigle en Gert Mesch gaan al zo’n 4o jaar naar Taizé (zie inzet). Catherine kwam er op haar 16e voor het
eerst via haar parochie en werd direct geraakt door de spiritualiteit. Gert belandde er tijdens een fietstocht met een
vriend. Ze hadden er vaag iets over gehoord maar tijdens de eerste gebedsdienst werden ze al gegrepen door de

sfeer en de stilte.

Sindsdien heeft Taizé bij hen
beiden iets in beweging gezet. Het
oecumenische karakter is daarbij
belangrijk, net als de veelzijdigheid
en diversiteit van de mensen, maar
ook de eenvoud die Taizé uitstraalt.

Opvallend is dat er nooit gesprekken
zijn over wat je gelooft, maar hoe

je gelooft. Wat betekent je geloof

in God, het volgen van Jezus in de
keuzes die je in het leven maakt,

in het omgaan met de ander, het
omgaan met de schepping. Dit zijn
intense gesprekken die je met elkaar
hebt.

Een spreuk van de stichter Frere
Roger is ‘Als vertrouwen van het
hart aan het begin van alles stond,
dan zou je ver, heel ver gaan’. Gert
en Catherine geven aan dat deze
spreuk voor hen belangrijk is om
met vertrouwen en open blik zonder
vooroordelen mensen tegemoet te
treden, zowel in werk als privé.

Het ritme in Taizé wordt bepaald
door de drie gebedsdiensten op een
dag. Die diensten zijn wel anders
dan veel mensen gewend zijn: met

stilte, meditatieve Taizé gezangen,
korte gebeden en Bijbelteksten. In de
grote kerk zit iedereen gewoon op de
grond, samen met de 8o/90 broeders
van Taizé.

Het hele jaar door komen er veel
jongeren om een week Taizé vol
inspiratie, ontspanning en bezinning
te beleven. Taizé is een plek waar

je geestelijk tot rust kunt komen,
maar het is ook een plek vol leven,
enthousiasme en energie. En dat
trekt. Gert en Catherine zijn er heel
vaak met hun gezin geweest, en ook
vrienden van hun kinderen voelden
zich bijzonder snel thuis. Veel
jongeren, op zoek naar zingeving en
een doel in het leven, krijgen in Taizé
zeker richtingwijzers om verder te
gaan.

leder weekend staat in het teken
van lijden en opstanding. Op
vrijdagavond is het mogelijk om rond
het kruisicoon te bidden, voor jezelf,
maar ook zeker voor een ander. Dit
is een oud orthodox gebruik voor
Goede Vrijdag. Op zaterdagavond
wordt het Paasfeest gevierd door
het licht te verspreiden via kaarsjes.
De dienst op zondag is de afsluiting,
waar ook veel mensen vanuit de
omgeving aanwezig zijn. Het is mooi
te zien dat er elementen vanuit

Taizé is een kleine plaats in Bourgogne, waar Roger Schultz in 1942 neer-
streek om een communiteit te stichten. Een teken van verzoening in een
verdeeld Europa. De eerste broeders sloten zich snel aan en de communi-
teit van Taizé was geboren. In de beginjaren was de eenheid van de kerken
bijzonder belangrijk voor Taizé, maar sinds de jaren 70 komen er duizen-
den bezoekers, met name jongeren, een week meeleven met de ongeveer
100 broeders in de communiteit. De broeders komen van verschillende
christelijke tradities en van uit alle windstreken van de wereld.

Waar ga jij naar toe...?
Catherine en Gert Mesch: “Verbonden met Taizé”

de katholieke, protestantse en
orthodoxe traditie een plaats hebben
gekregen in de liturgie van Taizé en
dit een mooi geheel is.

Catherine en Gert gaanin de
zomervakantie nog regelmatig naar
Taizé. Om weer nieuwe inspiratie te
krijgen, de stilte te zoeken en weer
bezield worden. Verder genieten

ze van de betrokkenheid van de
jongeren daar en komen ze iedere
keer met vertrouwen en met ook
hoop voor deze wereld terug.




Waar ga jij naar toe...?

Theo en Anneke Segers: “Op bezoek in Molenlanden”

Een vraag die burgemeester Theo Segers en zijn vrouw Anneke de laatste
4 zomertours door Molenlanden ook wel te horen kregen. Als we bij

hen aanschuiven voor dit interview spat het enthousiasme ervan

af en de fotoboeken komen al snel op tafel.

We gaan met hen terug naar 2020. Theo was net
burgemeester geworden van Molenlanden, maar

doordat het land op slot zat, konden de
gebruikelijke kennismakingsbijeenkomsten
niet plaatsvinden. Op een idee gebracht
door een oud boekje van ds. Craandijk
trokken Theo en Anneke, gewapend

met rugzak en een kaart, wandelend
Molenlanden in om kennis te maken.

“Al lopend werden we één met de
gemeente”, vertellen ze, “we werden
onderdeel van *hier’ en deze
verbondenheid groeide bij iedere
stap en iedere ontmoeting. Eris

zo'n grote verscheidenheid aan
mensen, en iedereen heeft

zijn eigen verhaal”.

“Dat vind ik het mooiste”, zegt Theo,
“de passie van de mensen ontdekken.
Als ik zie dat hun ogen gaan glimmen
bij hun verhaal, hun liefde, dat is toch
prachtig! De mensen hier zijn open,
en daar genieten we van. Het is geen
éénrichtingverkeer, de gesprekken
zijn over en weer”.

En dus blijven ze dit doen. “lk wil weten
wat men nodig heeft, we willen er zijn
voor de mensen. En het is iets wat
iedereen kan doen. Er zijn voor de

mensen in je eigen omgeving, mensen

die op je pad komen. Kijk elkaar in de ogen
en luister. Daar wordt de gemeente
mooier van”.

“Waar we naar toe gaan na de ambtstermijn?
Op ieder kruispunt in ons leven gaan we in
gebed, en dan mogen we vol vertrouwen

die weg gaan. We voelen ons hier thuis en we
genieten van deze plek. Maar we leven in het
besef dat dit tijdelijk is, het mooiste komt
nog als we Jezus mogen ontmoeten”.

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn. Zie,
heel mijn hart staat voor u open.

En wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
Verkwik mij met uw heil’ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,
O zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

Mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

Waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:

Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!



Waar ga jij naar toe...?

Niels Bel: “Op weg met de Rafaélgemeente”

Het leiderschapsteam (Staf) van de gemeente met van links naar rechts: Hanneke Hubrechtse, Niels en Daniélle Bel, Jiska
en Nils Verheul, Lineke en Gert Jan den Boer en Evelien en Eibert van 't Hof.

Niels Bel (58, 2e kerstdag
59) en zijn vrouw Daniélle
zijn sinds afgelopen jaar
het voorgangersechtpaar
van de Rafael-gemeente
Rivierenlanden, die
samenkomt in deTil.

Niels en Daniélle zijn sinds 1991
betrokken bij Rafaél en na een
zoektocht van het oudstenteam
door hen voorgedragen als nieuw
voorgangersechtpaar Niels en
Danielle zijn een aantal jaren actief
geweest voor de zendingsorganisatie
OM en Niels had al eerder de School
voor Theologie gevolgd van Rafaél
Nederland.

Waarheen met de gemeente?
Niels wil samen met zijn gemeente
hoop kunnen brengen in onze
wereld vol hopeloosheid. Dat de
leden daarvoor toegerust worden

in de diensten. Zodat mensen

gaan ervaren dat je opnieuw kunt
beginnen, omdat Jezus je door zijn
liefde die kans geeft. En dat er zo
hoop en vreugde komt waar dat niet
is. We zijn allemaal onderweg en er
is maar één afslag nodig om Jezus te
volgen, om zo tot je bestemming te
komen. Alles kan tegenvallen, ook de
kerk, maar Jezus stelt niet teleur.

Kerst, een persoonlijke ontmoeting
Niels is met kerst jarig, dat betekent
tweede kerstdag altijd een huis vol.
Eerste kerstdag is dan heel rustig.
Wat hij met kerst wil delen is een
bekende tekst, maar wat hem betreft
wel de mooiste: Want zo lief heeft
God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet
verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft.

Soms kun je dit even kwijt zijn, maar
dan ineens word je er diep in je hart
weer door geraakt: een persoonlijke
ontmoeting met God.

Heb je vragen of wil je contact
hierover, zie de contactgegevens in
de colofon.



Waar ga jij naar toe...?

Sjaak en Petra Timmermans:

“Naar de Biesbosch om je te verwonderen”

De Biesbosch is het natuurgebied waar Sjaak & Petra Timmermans graag komen.

Ze delen hun liefde voor het kijken
vanuit de kano naar de vogels en de
natuur, en het fotograferen hiervan.
Bijvoorbeeld de grootsheid van een
op- en ondergaande zon, of juist een
klein veertje met dauwdruppeltjes
dat op het water drijft. Het afwisselen
van de jaargetijden en hoe alles met
elkaar verbonden is. En dat wij als
mens daar onderdeel van mogen zijn.

Het is tot rust komen op het water.
Het ervaren van het gevoel van
vrijheid, dat dit kan doordat Jezus
voor ons gestorven is. En het
daardoor goed mocht komen tussen
God en ons. dat geeft rust, zodat wij
mogen genieten en verwonderen.

Graag wilden zij deze ervaring delen
met anderen. Zo ontstond eind
2022 het idee om een eigen
bedrijfje te beginnen.

Per kano door de Biesbosch met

Sjaak als gids. Zo hoeven deelnemers

zich niet te concentreren op de route
van de waterwegen, maar kunnen
ze zich richten op wat ze zien en
beleven. Soms gaat Petra ook mee.

De nodige maatregelen werden
getroffen om hiermee van start

te gaan. Hierbij hielpen ook hun

3 kinderen, dat is bijzonder. Al
vroegen Sjaak & Petra zich soms
af, of ze dit door zouden zetten....
Steeds opnieuw kwamen er kansen
of mensen, die het mede mogelijk
maakten dit te realiseren.

Al heeft Sjaak het goed naar zijn

zin op zijn huidige werk als project
engineer van havengerelateerde
kranen, voor de toekomst wil hij
langzaamaan dit werk minderen.

Zo kan hij zich meer gaan richten op
de kanotochten. Inmiddels zijn er al
meerdere kanotochten geweest met
enthousiaste reacties van mensen
over wat zij ervaren en gezien
hebben.

Sjaak & Petra merken dat aanbidding
vaak wordt beschreven als zingen,
bidden of luisteren naar muziek. Zij
ervaren de aanbidding juist door het
luisteren naar de stilte...
Zo dichterbij zijn, bij Wie
ons gemaakt heeft.



Waar ga jij naar toe...?

Column: “Onvaou?”

Een stage van mijn theologie-
opleiding bracht me op deze
onwaarschijnlijke plek: een groot
verouderd en verlaten pand in
Brussel. Tenminste verlaten, tot
twee jaar geleden toen het pand
gekraakt werd. Sindsdien woonden
er 150-200 illegalen, mensen zonder
een verblijfsvergunning in Belgié.
Komend vanuit alle hoeken van de
wereld, gevlucht voor armoede of
geweld. De organisatie waarbij ik
stageliep, probeerde als christen
goed te doen in deze armoedige
omstandigheden.

Ik zal nooit vergeten dat er daar een
meisje van een jaar of 7 naar mij toe
kwam en vroeg: “On va ou?” Met
mijn gebrekkige Frans snapte ik er
geen woord van. Maar ze bleef die
drie woordjes herhalen, tot mijn
collega vertelde dat het betekent:
“Waar gaan we heen?” Ze hoopte dat
we weer met een uitje kwamen naar
een speeltuin of een andere plek die
mooier en leuker was dan deze.

On va oU? Ik snap het wel van het
meisje, dat ze weg wil. Weg uit

de viezigheid en de gevaarlijke
omgeving waar ze opgroeide. Naar

een plek van blijdschap en veiligheid.
Dat ze hardnekkig vol bleef houden
die vraag te stellen, ook al kon ik er
niets mee.

Waar gaan we heen? Waar gaat het
heen? Een vraag die wij ons ook wel
eens zullen stellen als we het nieuws
hebben gezien. Wat is het uitzicht?
Waar is de hoop? Voor vluchtelingen
overal in de wereld, voor ons land na
de verkiezingen, voor de schepping?

En dan nadert de kerst, het

verhaal van een jongetje geboren

in een kribbe. Ook in armoedige
omstandigheden. Hij komt met een
antwoord. En het antwoord is niet
waar we heengaan, maar wat er
komt. Hij zegt: God komt naar de
mensen toe! Ik kom naar de mensen
toe! Het koninkrijk van God, dat
komt naar jullie toe! Waar je bent in
je moeite, je pijn en je verdriet. Maar
ook in je blijdschap en hoop, daar
kom ik je opzoeken.

Hij kijkt ons aan en zegt u en mij:
vertrouw je mij? Dan kom ik je
redden!

Hartelijke groeten,
Ds. Joren Menkveld



Puzzel & Kleurplaat

AVONTUUR
BAKKERLJ
BELEVING
BEREIKEN
BEZINNING
BOLIVIA
BOUWEN
BURGEMEESTER
ERVARING
FAMILIEBEZOEK
FIETS

Lever de ingekleurde kleurplaat of
puzzel in tijdens de Kerstpraise 4 Kids en
ontvang een leuke verrassing!

GEBED

HOOP
KENNISMAKEN
KINDERWERK
LEVENSWEG
MEDITATIE
NATUUR
ONTDEKKEN
ONTMOETEN
ONVERGETELIK
OPTREKKEN

PAD

REIS
REISMAATIJE
RICHTINGWIJZER
RIT

RUST
RIJDEN
SPONSOR
STAP

STILTE
TAIZE

Kerstpraise 4 Kids!
Zondag 24 december, 19.00-19.30y,
Buiten bij de Hervormde Kerk, Kerkweg 1.

THUIS

TOEKOMST
TRANSPORT
VAKANTIEBUREAU
VAREN
VERANDERING
VERKEER
VERKENNEN
VERLEDEN
VERSTILLEN
VERVOERSMIDDEL

VERWONDEREN
VOLHOUDEN
VOORGANGER
VOORUITKIJKEN
VRACHTWAGEN
WATERWEGEN
WORLD SERVANTS

Puzzel: gemaakt met
woordzoekerfabriek.nl

Kerstviering zondagschool

Kom je meezingen? Je mag een lichtje
meenemen en na afloop is er warme
chocolademelk.

24 december 18.00 Giessen-Oudekerk
25 december 18.30 Giessen-Nieuwkerk






Hervormde Kerk Giessen-Nieuwkerk,
Kerkweg 1

24 december: 09.30 uur + 19.00 uur Kids
Praise - 21.30 uur kerstnachtdienst,
m.m.v. Da Capo

25 december: 09.00 UUT + 10.45 UUr
18.30 uur kerstviering zondagschool

31 december: 09.30 uur + 18.30 uur

1 januari: 10.00 Uur

Rafaél Gemeenschap Giessenburg,
de il

24 december: 10.00 uur

25 december: 10.00 uur, gezinsdienst
31 december: 10.00 uur

Maranathakerk Giessenburg,
Peursumseweg 15

24 december: 09.30 uur, gezamenlijke
kerstnachtdienst ie Giessen-Nieuwkerk
25 december: 09.30 uur

31 december: 09.30 uur

Hervormde Kerk Giessen-Oudekerk,
Oudkerkseweg 20

24 december: 9.00 UUr + 10.45 UUr 18.00
uur kerstviering zondagschool 21.30 uur
kerstnachtdienst

25 december: 9.00 uur + 10.45 uur

31 december: 9.00 uur + 10.45 uur +

19.00 UUF
1 januari: 10.00 Uur






