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Kerstding

Thema: Van wie ben jij er eentje?

Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in hem gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

De Bijbel, Johannes 3 vers 16

Deze kerstviering wordt je aangeboden door de gezamenlijke kerken van Giessenburg.



Wat komt er allemaal bij
kijken bij het houden van een
rommelmarkt?

Jan vertelt dat hij meegaat
met het ophalen van de spullen
bij de mensen thuis. Daarbij
moet goed opgelet worden
wat ze meenemen. Want wat
niet verkocht wordt en naar
de dump moet, daar moet de
kerk zelf voor betalen. Wat ze
wel meenemen, gaat naar de
schuur van firma de Groot en
sorteren ze daar in dozen op
alfabet. Dan verzamelen ze de
artikelen voor de bijpassende
kraam. Zodat tijdens het
opbouwen op de rommelmarkt
de spullen gelijk geordend
kunnen worden weggezet.

Jan zorgt voor de fietsen

die binnenkomen. Wanneer
nodig repareert hij ze en hij
maakt ze weer mooi. Eigenlijk
vindt hij alle werkzaamheden
aan de rommelmarkt leuk.

Op de dag zelf staat hij bij

de fietsenverkoop. "Het is
toch prachtig als spullen een
tweede kans krijgen!”.

Arjan heeft tot vorig jaar in de
rommelmarktcommissie gezeten.
Daar hebben ze een goed lopend
draaiboek. Om een beetje idee te
geven van wat de commissie regelt,
hier wat taken: een datum plannen
voor de rommelmarkt, opslagruimte
zoeken om de spullen op te slaan,
vervoersmiddelen regelen om alles
te vervoeren. Vergunning aanvragen
bij gemeente om de Dorpsstraat

af te sluiten, de ophaaldagen en
inlevermomenten inplannen,
vrijwilligers regelen voor het ophalen,
het sorteren en het achter de
kramen staan, prijzen maken voor
de verloting, marktkramen halen en
wegbrengen en met Waardlanden

communiceren over hoe alle spullen
die overgebleven zijn, afgevoerd
moeten worden.

In 2024 deden er ongeveer 74
vrijwilligers mee.

Dit jaar heeft Lars voor het eerst
meegedaan met de spullen ophalen.
“De mensen staan soms al te
wachten tot je komt en zijn blij als
je er bent. Met de ophaalwagen
meegaan is leuk: doordat je hoog
staat, valt er veel te zien”. Lars heeft
ook meegedaan met het opbouwen
van de kramen. En het leukste tijdens
de rommelmarkt vindt Lars toch wel
de hamburger die hij dan graag eet.
Het mooie is wel de verbinding die

zo’n rommelmarkt geeft. Bij de
voorbereidingen ben je met elkaar
bezig voor hetzelfde doel, je leeft
naar die dag toe. Op de dag zelf zie je
jong en oud, kerkelijk of niet, kopers
of verkopers, kortom iedereen bij
elkaar. Mensen zien elkaar, op de
markt of als ze iets eten of drinken.
Je hebt tijd voor elkaar en dat is
belangrijk.

Jan isinmiddels al 6 jaar
gepensioneerd en doet nu
vrijwilligerswerk in de kerk, waar

hij stofzuigt, kleine klusjes doet en
meedoet aan de perkplantenactie.
Ook codrdineert Jan het ophalen van
het oud papier, elke eerste vrijdag

van de maand. Samen met zijn
vrouw Rita brengt hij nog ‘Tafeltje
dekje’ rond. Dat is dankbaar werk.
De mensen zijn blij als ze komen.
Ze vinden het fijn om nog even een
contactmoment te hebben.

Arjan heeft zijn eigen timmerbedrijf
en werkt daar 2 dagen voor zichzelf.
De andere 3 dagen werkt hij als zzp'er
voor anderen. Met zijn vrouw Lia zijn
ze vrijwilliger bij de Oranjevereniging.
Lars is nog bezig met zijn opleiding in
de bouw en wil later ook werken in de
bouw. Hiervoor loopt hij momenteel
stage met timmerwerkzaamheden.
Waarschijnlijk wil hij nog verder
doorleren voor timmerman.

Al doet hij nog geen ander
vrijwilligerswerk, hij vindt het wel
belangrijk “Jezelf niet op 1 stellen. En
ook je verantwoording leren nemen”.

Van huis vit kreeg Jan een christelijk
opvoeding mee, dit wilde hij ook

aan zijn zonen meegeven. Door

hen erover te vertellen, voor hen te
bidden en liefde uit te dragen. Liefde
uitdragen doe je ook door de dingen
die je doet voor anderen. Het zijn niet
alleen maar woorden.

Jan voedde zijn kinderen wel wat
vrijer op. Daar waar Jan's vader
weinig tegenspraak duldde, vindt Jan
het mooi als zijn (klein)kinderen het
ook aangeven als zij er anders over

denken. Of dat dingen ter discussie
mogen staan.

Arjan vindt de vitdaging van het
geloof dat het soms voor jezelf een
soort ‘sleur’ kan worden. Maar soms
ervaar je opeens weer bloei. Als je
wat hoort of ziet. Het is ook niet altijd
dat je per se moet bidden aan tafel,
dit kan ook tijdens een fietsritje.
Om soms wat anders te doen dan
alleen over het geloof lezen, luistert
hij ‘Eerst dit’ (een bijbel-podcast).
Soms pik je door te luisteren weer
even makkelijker op. Daarbij kun

je met een mobiel overal makkelijk
afluisteren. Al kan de mobiele
telefoon ook afleidend zijn van wat
echt belangrijk is. De belangrijke
dingen zijn toch wel dat we er voor
elkaar zijn, zoals in vrijwilligerswerk,
de kerk, het verenigingsleven en
gewoon voor elkaar.

Lars gaat naar de kerk en vindt de
zondag wel fijn, lekker rustig. Soms
gaat hij naar de jeugddiensten
‘Be-loved’ en ‘Awake’. Dat is net
weer anders dan de kerkdiensten.

In zijn vriendengroep gelooft niet
iedereen, maar ze kunnen overal
over praten en alle meningen worden
gerespecteerd.

Het mooiste zou volgens deze
mannen zijn als “iedereen lief is voor
elkaar” en dat je ook ruimte hebt om
jezelf te mogen zijn “Er zijn al zoveel
anderen”. ledereen is belangrijk en
heeft zijn eigen bijdrage. Daar vullen
we elkaar aan.

Van wie ben jij

er eentje?



Remi Merken (41) ging vorig
jaar als klaar-over-ouder met
de klas van zijn kind mee naar
de dienst op dankdag. Daar
raakte hij geinspireerd. Vanuit
zijn Katholieke achtergrond
ervaarde hij het geloof

op een vrije manier in de
Maranathakerk.

Daarna kwam hij regelmatig
terug en kreeg er steeds meer
contact.

Van wie ben jij

er eentje?

Zo kreeg hij een uitnodiging voor

de Alphacursus. Dat is een gezellige
bijeenkomst met een maaltijd en
gesprekken over geloof. Met mensen
uit verschillende kerken en soms niet
zo verbonden met een kerk. “Alles
wat je zegt wordt er gerespecteerd.
Ik verwachtte vooral jonge

mensen, maar het is een gevarieerd
gezelschap.

Zo trok ik in mijn vaste groepje

op met een dame op leeftijd.” In

de gesprekken komen ook mooie
nadenkers langs, een voorbeeld:

De eerste die "sorry” zegt is het
dapperst

De eerste die vergeeft is het sterkst
De eerste die vergeet is het gelukkigst

Remi Merken - Volgde Alpha cursus

Wat Remi uit de Alphacursus graag
weer meegeeft aan zijn kinderen is
het besef van de vrijheid waarin wij
leven, dat we mogen geloven, dat dat
niet vanzelfsprekend is. Al zijn niet al
Remi’s kinderen er zelf zo mee bezig.
Als iemand overweegt om Alpha te
bezoeken dan adviseert Remi om

het gewoon te doen. Je kunt ook een
avond kijken of het iets voor je is. En
als je al best veel weet van het geloof,
dan is het ook weer eens verfrissend
dat je hoort hoe een ander erover
denkt en hoe die het beleeft.

Remi wil leven zoals Jezus, je kunt
niet hetzelfde zijn, want Jezus was
perfect, maar hij doet zijn best om
van Hem te leren.

Hun zoon Jan, de opa van Remon,
moest na het vroege overlijden van
Floor op zijn twaalfde van school om
met de transportfiets boodschappen
rond te brengen. Twee van de
kinderen van Jan, Karel en Lena,
kwamen ook weer in de winkel te
werken. Karel, de vader van Remon,
vertelt dat de meeste klanten Lena
en hem kenden, toen zij nog in de
zaak werkten. Dat is nu bij Remon
anders.

Steeds meer klanten komen van
buiten het dorp. Remon heeft vier
jaar ander werk gedaan; “lk wilde niet
tussen vier muren zitten, toen ben ik
dakdekker geworden. Zwaar werk,

Hij is de vierde generatie, Remon de Kreij (37). Eigenaar van
Albert Heijn in Giessenburg. Maar lang niet alle klanten weten
dat zijn overgrootouders Floor en Clara de Kreij hier in 1929
samen een kruidenierszaak begonnen.

dat ik niet tot aan mijn pensioen
wilde doen.” Dus toen zijn vader
hem vroeg om weer in de winkel te
komen, deed hij dat. Hij was toen
22. Elf jaar later, in 2020, is hij Karel
opgevolgd als eigenaar.

Een verandering die hij een paar
jaar geleden heeft doorgevoerd, in
overleg met de gemeenteraad, is
dat Albert Heijn open is op tweede
kerstdag, tweede paasdag, tweede
pinksterdag en Hemelvaartsdag.
“lIk ben toen wel eerst naar de twee
hervormde predikanten gegaan,
Dubbelman en Holtslag, om hen dit
voor te leggen. Ik heb gezegd dat
we met de openingstijden rekening

houden met de kerkdiensten. Dat
blijft ook zo. En het personeel is niet
verplicht om dan te werken.”

Zelf zijn Remon en Karel niet kerkelijk
actief. Remon is wel betrokken bij
sponsoring van lokale verenigingen
en van de kerken.

En Kerst? Remon: “Kerst is knallen,
een feestelijke aanloop en op Eerste
Kerstdag samen zijn met familie.”
En Tweede Kerstdag dus weer
werken.

Van wie ben jij

er eentje?




Van wie ben ji

er eentje?

Misschien pakken ze
sommige dingen anders
aan, maar qua karakter
verschillen ze niet veel
van elkaar:

Eris nog geen vraag gesteld, maar er
ontstaat meteen een energiek, haast
explosief, gesprek bij de ontmoeting
van vader en zoon, waarbij ze niet
voor elkaar onder doen. Dus het is
niet zo moeilijk te raden van wie
Peterjan (28) ‘er één is’. Hij is de jong-
ste van de vier kinderen van Piet (65)
en Arda Schakel.

Ze hebben een hechte band. “Jij lijkt
wel het meest op mij” zegt Piet. “In
je manier van doen, je activiteiten,

in gesprekken over het geloof, hoe

je tegen het leven aankijkt, en je
pragmatische aanpak. Jij hebt nu veel
meer vuur en felheid. Ik ben inmid-
dels ouder en wijzer geworden, maar
die trekken herken ik heel sterk.”

Peterjan lacht: “lk denk dat u nog
rationeler en pragmatischer bent

dan ik, want ik heb natuurlijk ook
nog wat van ma meegekregen.” Piet
reageert: “De 'R’ staat bij mij altijd
vooraan; de ratio en het relativeren.
Bij gevoel haak ik bijna af. Jij probeert
de gevoelens van mensen wel mee te
nemen. Bij mij moet het gevoel meer
uitgelegd worden omdat het verder
van me af staat.”

Beiden zijn actief in de kerk; Piet in
de gereformeerde loot van de PKN,

Peterjan in de hervormde. Het geloof
is hem met de paplepel ingegoten.
“Mijn vader en moeder waren altijd
met kerkzaken bezig. Daarvan heb
ik geleerd dat het normaal en van-
zelfsprekend is dat je je inzet voor

je kerkgemeenschap. Dat heeft het
voor mij gemakkelijker gemaakt om
het ambt van diaken voor vier jaar te
aanvaarden.” Hoe is het voor Piet,
gepokt en gemazeld in de kerken-
raad, dat zijn zoon daar nu ook deel
van uvitmaakt?

“Helemaal fantastisch, vooral omdat
we beiden diaken zijn in twee kerken
in de buurt en samen kunnen wer-
ken.”

Arie en Jas de Bruin komen uit een
gezin van 5 kinderen. Echte Oudkerk-
ers? “Nou, eigenlijk zijn we Gies-
sendammers. Toen wij geboren zijn
hoorde Giessen-Oudekerk nog bij
Giessendam”. Maar inderdaad gebo-
ren en getogen in Giessen-Oudekerk.
Ze gingen naar de kleuterschool in
wat nu de Oude School is, en Lagere
School in wat nu Soos is.

Het gezin de Bruin was kerkelijk mee-
levend. “We moesten één keer per
zondag naar de kerk. Onze ouders
deden geen vrijwilligerswerk, maar
ja, er was ook niet zoveel toen. Zeker
niet als je het vergelijkt met wat er nu
in de kerk allemaal te doen is. Je had
jongensclub en catechese.

Met de jongensclub gingen we wel
een week weg, op de fiets naar Put-
ten, Amerongen en later Chaam.

De dominee ging mee, met nog wat
andere mannen uit de kerk.”

Zowel Arie als Jas zijn zeer sociaal
betrokken. Arie zat bij de vrijwillige
Brandweer van Giessen-Oudekerk,
heeft 5o jaar bij de IJsclub in het
bestuur gezeten, is vrijwilliger bij
de Hoef en inmiddels ook al zo'n 16
jaar koster van de Hervormde Kerk
in Giessen-Oudekerk. Jas zat bij de
buurtvereniging en kwam in de com-
missie van bijstand (een financiéle
adviescommissie voor het kerk-
bestuur, red.). Vervolgens zat hij 12
jaarin de kerkenraad.

Nu beheert hij samen met zijn vrouw
Lenie alweer 15 jaar de Oude School,
het gebouw naast de kerk “Je doet
iets niet, als het je interesse niet
heeft”, zeggen ze. “We kennen veel

Van wie ben jij

er eentje?

mensen doordat we veel in de buurt
hebben gewerkt (Arie was tegel-
zetter en Jas werkte bij Gebr. De Hek)
en door onze taken in de kerk. En als
je weet wie de mensen zijn, dan ben
je meer betrokken”.

Op de vraag of ze dit doorgegeven
hebben aan hun kinderen geven

ze aan dat dit niet bewust gebeurt.
“Je leeft het voor en ze zien wat je
doet, en we zien dat ook zij zich weer
inzetten, mooi toch?”



"Eerst maar een bakkie. Hoe
drink je de koffie?” Het is
duidelijk dat gastvrijheid hoog
staat aangeschreven bij de
familie de Groot aan de van
Langeraadweg. Ik schuif aan
bij moeder Margret en dochter
Nina.

Het thema “Van wie ben jij er
eentje?” komt hen bekend voor.
Tegen Margret zeiden mensen: "Ik
weet niet wie je bent, maar wel waar
je bij hoort”. En tegen Nina zei men:
“Jij bent er eentje van Piet de Groot".
Maar ze zijn er ook zeker eentje van
God, Die onder andere de mooie
regel heeft bedacht: Heb je naaste
lief. Door het gesprek heen wordt wel
duidelijk dat dit de rode draad is in dit
gezin: God, Jezus, geloof, delen van
tijd, ruimte en liefde omdat ze van
Jezus houden.

De zegen door-

geven.

Beide dames houden van aanpakken
en zijn creatief. Rondom het huis en
de camperplaats is altijd wel wat te
doen, vooral in de zomer. “Ja, ik denk
wel dat ik dat doorgegeven heb”,
zegt Margret. “Nog even doorgaan,
en het werk afmaken”.

Nina knikt, “we zijn doeners,
alhoewel ik ook wel rustig kan zitten
en genieten”.

Het gezin helpt elkaar, maar ook
anderen die even wat nodig hebben.
Nina heeft de opleiding brood- en
banket gevolgd. Ze heeft er nog een
jaar patisserie bijgedaan voor ze
fulltime ging werken. Nu wordt de
keuken van de familie regelmatig
omgetoverd tot bakkerswerkplaats
als Nina iets nieuws wil proberen.
Meestal doet ze dit alleen, maar
moeder en dochter leren ook veel
van elkaar. De werkwijze is wel wat
anders beamen ze lachend.

Speciaal voor de lezers van de
Kerst4ing hebben ze samen een
recept uitgezocht. Een goed idee
om te maken en te delen voor de
feestdagen!

Recept Kersttulband

Ingrediénten

200 gram roomboter (op kamertemperatuur)
300 gram witte basterdsuiker

6 gram zout

5 scharreleieren

300 gram bloem

6 gram bakpoeder

100 gram (zonnebloem)olie

100 gewelde cranberries

Rasp van 1 sinaasappel

50 gr sinaasappelsap

(2 vanillepeul of -extract voor de smaak)

Bereiding

Wel de cranberries ongeveer 5 minuten in warm
water en laat ze uitlekken/drogen.

Mix de boterzacht en luchtig. Voeg de
basterdsuiker, zout en (vanille) toe. En mix door
de boter.

Voeg dan 1 voor 1 de eieren toe en mix goed
door. Voeg daarna de bloem en bakpoeder in
gedeeltes toe en meng rustig door.

Giet de olie er geleidelijk bij. (Door de olie wordt
en blijft de cake extra smeuig.)

Nu nog de cranberries, sinaasappelrasp en -sap
toevoegen, en klaar is het beslag.

Bakken op ongeveer 150 graden in een mooie
ingevette tulbandvorm gedurende 45 minuten.
Check de cake met een satéprikker of die gaar
is. Haal de tulband uit de oven, laat hem even
iets afkoelen en keer hem op een mooi bord.

Garnering als de tulband afgekoeld is

Smelt ongeveer 75 gram witte chocolade en
voeg daar 4 gram (zonnebloem)olie aan toe.
(Hierdoor is de chocolade minder hard en kan
de tulband mooi aangesneden worden.)

En versier naar eigen idee, wees creatief en
geniet ervan!

Een kerstlied begint met de regel
“Er is een kindeke geboren op aard”.

Op het eerste gezicht is dat niet heel

erg bijzonder. Dagelijks worden er

talloze kinderen geboren. Gelukkig
in de meeste gevallen in een warm
nest. Al is dit nest niet overal even

comfortabel. Ook voor het verdere
leven is het bepalend waar je wieg

heeft gestaan. Als er al sprake was

van een wieg. Soms is er niet meer
dan een matras op de grond of een
voederbak.

Van al die kinderen
die dagelijks op aarde
geboren worden,
vernemen we over
het algemeen niets.
Slechts van een enkel
kind ontvangen we
een geboortekaartje
of vernemen we op
een andere manier
van de geboorte.
Slechts de geboorte
van een kind van
koninklijken bloede
wordt wereldkundig
gemaakt.

Bij een koninklijk
kind weet gelijk
iedereen van wie het
er één is. Bijandere
kinderen is dit de
vraag: Van wie ben
jeeréén? Alis hetin
sommige gevallen

duidelijk te zien. Jij bent er een van...

Hoe zou dit bij Jezus geweest zijn?
Was het in zijn gelaat zichtbaar
dat Hij een zoon is van Maria, de
vrouw van Jozef de timmerman? In

Nazareth wisten ze wie Jezus was. In
deze stad is Hij namelijk opgegroeid.

Hier ging Hij naar school en naar
de synagoge. Hier leerde hij van
Jozef het vak van timmerman. Hier
staat hij bekend als de zoon van

de timmerman. Hij wordt ook zelf
de timmerman genoemd. Daarbij
kennen ze in Nazareth zijn broers
Jakobus, Joses, Simon en Judas en
ook zijn zussen.

Toch komen er bij de inwoners
van Nazareth vragen op. Ze staan
versteld van zijn wijsheid en
krachten. Ze weten wie Hij is en

Van Wie is Hij

er één?

van wie Hij er één is en toch. Ze
beginnen verward te raken en te
twijfelen. Als Hij de zoon is van Jozef
de timmerman en van Maria, hoe kan
Hij dan al die wonderen doen en met
gezag spreken?

Laten we eens teruggaan naar de
kerstnacht. Er is een kindeke geboren
op aard. Het kind waarover het gaat,
is Jezus. Het had er geen huis. Toch
wordt zijn geboorte op grootse wijze
wereldkundig gemaakt. Door een
engel van God en een heel koor aan
engelen. Alsof Hij van koninklijken
bloede is. Nu stamt Jezus af van
koning David, maar er lijkt meer aan
de hand te zijn. De inwoners van
Nazareth hebben dit goed gezien.
Kan lemand die zoveel krachten doet
en wijsheid bezit de zoon van de
timmerman zijn?

Zij dachten te weten dat dit zo

was en konden niet geloven dat
het anders zou kunnen zijn dan zij
dachten. Toch spreekt de Bijbel
anders over Jezus. Als zoon van
Maria, maar niet als zoon van Jozef.

De Bijbel zegt dat Hij de Zoon van
God is. Dit verklaart zijn wijsheid

en de krachten die Hij doet. Dit
maakt dat we anders naar Hem

gaan kijken. Niet als zoon van de
timmerman, maar als Zoon van God
die mens geworden is. Dan is het ook
logisch dat een engel zijn geboorte
aankondigt en een koor van engelen
bij zijn geboorte zingt.

De herders die dit geboortebericht
ontvingen, zijn gelijk op
kraambezoek gegaan. Geleerden
uit het oosten die een koningsster
hebben gezien, zijn gelijk op pad
gegaan om de Koning der Joden te
aanbidden. Zullen wij, nu we over
zijn geboorte gehoord hebben, ook
op pad gaan? Wij weten nu van Wie
Hij er één is. Jezus is de Zoon van
God die als Verlosser in de wereld
gekomen is. Als herders en wijzen bij
Hem welkom zijn, dan jij ook.

Ds. Jan Holtslag



Puzzel & Kleurplaat

PUZZELWOORDEN ACTIEF
ALPHA
BAKKEN
BAND
BEDRIJF
BEHEERDER
BEKEND
BROER
DELEN

OPLOSSING

DIAKEN KOSTER VERBONDEN
DOCHTER LEREN WINKEL
DOORGEVEN LIEFDE ZOON

DORP MEEGEVEN

FAMILIE MOEDER

GELIJKENIS OPA

GENERATIE RECEPT

INZET ROMMELMARKT

KINDEREN VADER

Lever de ingekleurde kleurplaat of puzzel
in tijdens de Kerst kidspraise en ontvang
een leuke verrassing!

Kerst kidspraise!

Dinsdag 24 december, 19.00-19.30u,
Buiten bij de Maranathakerk.

Kom je meezingen en -luisteren naar een
verhaal? Je mag een lichtje meenemen
en na afloop is er warme chocolademelk.

Kerstviering zondagsschool
22 december 18.00 Giessen-Oudekerk
25 december 18.00 Giessen-Nieuwkerk



Hervormde Kerk Giessen-Nieuwkerk,
Kerkweg 1

24 december: 21.30 uur, gezamenlijke
kerstnachtdienst

zie Maranathakerk

25 december: 09.00 UUr - 10.45 UUF -
18.30 uur kerstviering zondagsschool
29 december: 09.30 uur - 18.30 uur

31 december: 19.00 uur

1januari: 10.00 UuUr

Rafaél Rivierenlanden Giessenburg, de Til
24 december: 22:00 uur Kerstnachtdienst
25 december: 10.00 uur, gezinsdienst

Maranathakerk Giessenburg,
Peursumseweg 15

24 december: 19.00 Kids Praise - 21.30 uur
gezamenlijke kerstnachtdienst

25 december: 09.30 uur

29 december: 09.30 uur

31 december: 19.00 uur

Hervormde Kerk Giessen-Oudekerk,
Oudkerkseweg 20

22 december: 18.00 kerstviering
zondagsschool

24 december: 21.30 uur kerstnachtdienst,
m.m.v. Vita Nova

25 december: 9.00 UUr - 10.45 Uur

29 december: 9.00 uur - 10.45 UUr - 18.30 Uur
31 december: 19.30 uur

1 januari: 10.00 uur






